
Een bijzondere Kerstmis in Kortenberg 

 

 

Chantal Lemmens is pastoraal coördinator in Kortenberg. Ook na jaren ervaring in pastoraal en 

liturgie, is er nog plaats voor verrassing. Zo kreeg de kerstviering van 2021 een onverwachte 

meerwaarde. Kerstmis werd tegelijk een feest van Openbaring, zowel voor de christengemeenschap 

als voor de niet-christenen die op bezoek waren. Hieronder de getuigenis van Chantal. 

 

 

We waren nog in volle voorbereiding toen we in de week voor Kerstmis een vriendelijke mail kregen 

van een dame die ons liet weten dat zij voor de gelovigen van Kortenberg op het kerstfeest een 

geschenk wilden brengen. Zo’n aanbod per mail ontvangen... we zijn het niet gewend. De reflex bij 

zo’n mail is vaak achterdocht. Wat willen ze ons verkopen? Of is het spyware misschien? Mijn eerste 

reactie was dan ook om via dokter Google te passeren en de organisatie op te zoeken. Ook andere 

mensen van de parochie hadden een zekere gereserveerdheid. Maar gelukkig wonnen mijn 

nieuwsgierigheid en openheid het op mijn bezorgdheid.  

 

En dus werden de vrijwilligers van Fedactio, een groep Turkse mensen, uitgenodigd om samen met 

ons kerst te vieren. Wat een vreugde bracht dit mee! Meer dan een half uur op voorhand hadden zij 

een mooi buffet klaargezet met Turkse zoetigheden en stonden ze met wenskaartjes aan de ingang 

van de kerk om de mensen te verwelkomen.   

 

Het bleef niet bij deze Turkse hartelijkheid. Maar liefst twee evangelieteksten gebeurden voor onze 

ogen. Eén van onze kerkgangers was gevallen en had zich verwond aan zijn hand. Een Turkse man 

had zich over hem ontfermd, vroeg of we hem konden verzorgen, bleef bij hem, bracht hem naar zijn 

stoel en informeerde nadien nog naar hem. U raadt het al... de barmhartige Samaritaan!  

 

In de kennismaking vertelde een van de dames me dat de meerderheid van de mensen vluchtelingen 

waren. Sommigen waren nog niet lang in België. Ondanks hun situatie, voor sommigen ook armoede, 

brachten zij hier een rijke tafel aan spijzen mee. Het leek wel de arme weduwe met haar stuiver.  

 

Wij, stugge Vlamingen, zijn dat niet zo gewend. En sommigen weten zich hier ook geen houding aan 

te meten. Dit wetende, heb ik op het einde van de viering Esma uitgenodigd om een klein woordje 

uitleg te geven. Ze deed dit met brio. De nadruk werd gelegd op mekaar leren kennen en samen 

werken aan een inclusieve maatschappij waar iedereen, los van achtergrond of religie, tot z’n recht 

komt.  

 

“Corona heeft ons laten beseffen dat het leven van één persoon, ongeacht ras of religie, net zo 

kostbaar is als het leven van de hele mensheid en dus moet beschermd worden. Dat we moeten 

samenwerken voor het welzijn en de gezondheid van mensen over de grenzen heen. Zelfs al denken 

en geloven we niet hetzelfde, ook al hebben we niet dezelfde etniciteit; mensen aan de andere kant 

van de wereld maken ook deel uit van onze gemeenschap. 

 



Corona heeft ons laten beseffen dat de mensheid inderdaad één 

grote familie is. Niets in de wereld is onafhankelijk van elkaar. Eén 

virus laat ons inzien dat liefde en verbondenheid de grootste 

kracht zijn om mensen te laten leven. Laten we ervoor zorgen dat 

liefde heerst tegenover egoïsme en onverschilligheid. Een nieuw 

maatschappelijk bewustzijn, een nieuwe geboorte van hoop en 

een bewustwording van het ethische in ieder van ons ontstaat. 

 

Onze wonden maar ook vreugdes brengen ons dichter bij elkaar. Net zoals ook met Kerstmis. Een 

periode waar het licht van Jezus, vrede zij met Hem, is neergedaald. Laten we samen het licht van 

Hem delen en verspreiden”, zei Esma. 

 

Na nog een warme uitnodiging van mezelf om zeker even kennis te maken en eens te proeven van al 

dat lekkers, zag ik menig Kortenbergenaar aanschuiven en dessertjes mee naar huis nemen. Ook 

achteraf kreeg ik nog telefoontjes en berichtjes van parochianen die het zo fijn vonden.  

 

Umit Vürel, een Nederlands-Turkse vriend, die we tijdens de coronacrisis leerden kennen omdat hij 

onze vieringen kwam streamen en uitzenden, liet me weten dat iemand van de mensen die nog maar 

net in België was toegekomen, had verteld dat het “zijn mooiste ervaring was om in contact te 

komen met de lokale gemeenschap, sinds hij hier is. Hij dankte voor de warme ontvangst”. Hopelijk 

kunnen we nog veel voor mekaar betekenen.  

 

Kortenberg is een multiculturele gemeente. En ook de parochie mag dit Godzijdank ervaren. Bij het 

uitwisselen van de kerstwensen, werden deze maar liefst in negen talen uitgesproken. Wat een 

rijkdom! Dit te mogen meemaken, heeft mij Kerstmis veel meer inhoud gegeven. De vreugde was 

echter. Hier mocht Jezus echt geboren worden! 

 

Dit vind ik inderdaad kerst vieren in één grote familie, zonder onderscheid! In het besef dat 
Jezus, het licht van de wereld, voor alle mensen gekomen is! Iedereen heeft licht nodig! Een 

bron van inspiratie om met andere ogen te kijken naar wat gebeurt in de wereld rondom 
ons. 

 
Théogène Havugimana, directeur van Missio-België 

 

 


