Catechesemoment:
Ga op weg zoals de Emmaiisgangers deden

Benodigdheden:

2 sets van 10 kaarten uit de Mozaiek van Chantal Leterme
Info over de kaarten

Het verhaal van de Emmalisgangers

Blad met opdrachten aan de hand van het kunstwerk

Enthousiaste spelers of spelersgroepen

Spelverloop:

Leg de 9 kaarten van de afzonderlijke panelen 2 x omgekeerd op tafel en laat elke groep of elke
speler 2 kaarten omdraaien.

Zijn het 2 verschillende kaarten, dan draai je ze terug om en is de volgende speler of groep aan
de beurt.

Zijn het 2 dezelfde kaarten, laat ze dan liggen en probeer te vertellen wat de kaart bij je oproept.
De volgende speler of groep is dan aan de beurt.

Doe dit tot alle kaarten zichtbaar op tafel liggen.

Probeer dan met de volledige groep de kaarten in een volgorde te leggen om er een verhaal van
te maken, en vertel of speel dit verhaal.

Leg de kaart met de 9 panelen op tafel en probeer het verhaal dan te vertellen als het verhaal
van Emmadus.

Maak enkele groepjes en probeer aan de slag te gaan met de opdrachten bij het kunstwerk.

Bespreek in groep wat je er van vond en hoe je dit vandaag soms rondom jou ziet gebeuren
en wat je zelf dan kan doen?

Speel eventueel het Emmaiis-verhaal na, met je eigen woorden en ervaringen.

Zoek een antwoord op de vragen:

Waar heb je Jezus herkend in mensen en ervaringen?’
of

‘Waar heb je Jezus recent ontmoet?’

Tips:

Begin of sluit het catechesemoment af met het gebed op de
achterzijde.

Wil je dan concreet ook vreugde delen,
organiseer dan een cakejes actie

of ga sterzingen voor Missio-projecten

onder de noemer “Kinderen helpen kinderen”

Kinderen: helpen-kindereny



Gebed bij de missiemaand

_ Heer, onze God,
in ons leven, met al onze zorgen en problemen
kunnen we op Jou rekenen.

Jij deelt ons plezier, ons verdriet en onze hoop.
Jij nodigt ons uit en brengt ons samen.
Jij dekt een tafel voor ons.

Voor iedereen!

Leer ons de sporen van het geloof te ontdekken.
Maak ons tot brengers van vriendschap en uw Liefde:
eenvoudige en echte,
zichtbare en ijverige pelgrims van hoop.

Breek de muren af die mensen tussen elkaar bouwden
van noord tot zuid, van oost tot west.
Richt onze ogen op wat anderen nodig hebben.
Leer ons met elkaar te delen.

Jezus heeft het ons getoond
en vraagt het ons vandaag nog steeds.
Laat ons zijn voorbeeld volgen,
alle dagen van ons leven.

Amen.
Theogene Havugimana
directeur Missio-Belgié

(ia en nodig iedereen uit voor het trouwfeest
(Mt22.9)
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