
Missiezondag 2024: “Ga en nodig iedereen uit voor het trouwfeest” (Mt 22,9) 

 

Dit thema komt uit de parabel van ‘De onwillige genodigden  (Mt 22, 1- 14) 

(Volgende bijbeltekst komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021)  

 

Jezus vertelde hun opnieuw een gelijkenis: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een 

bruiloftsfeest geeft voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren eropuit om de genodigden voor de bruiloft bijeen te 

roepen, maar die wilden niet komen.  

Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: “Zeg tegen de genodigden: ‘Ik heb het feestmaal 

bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!’” Maar ze 

negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De overigen namen zijn dienaren 

gevangen, mishandelden en doodden hen.  

De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen eropaf, hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand 

steken.  

Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: “Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de genodigden waren het niet 

waard. Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt.”  

De dienaren gingen de straat op en brachten alle mensen die ze tegenkwamen bijeen, zowel goede als slechte. En de 

bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd.  

Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die geen bruiloftskleed droeg en hij 

vroeg hem: “Vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?” De man wist 

niets te zeggen. Daarop zie de koning tegen zijn hofdienaars: “Bind hem aan handen en voeten en gooi hem eruit. In 

de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.”  

Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren. 

 

(Volgende tekst werd door Chantal Leterme aangepast om iets dichter bij de tijd te staan komt uit de Bijbel in 

Gewone Taal, © bijbelin1000seconden.be)  

 

Jezus zei tegen de hogepriesters en de oudsten van het volk:  

‘Het rijk van God kun je vergelijken met een koning. Die gaf een groot feest bij het huwelijk van zijn zoon. Maar toen 

hij zijn dienaren uitstuurde om de gasten te herinneren aan het feest, wilden die niet komen. 

Later stuurde hij andere dienaren. Die moesten aan de genodigden zeggen: “De koning zorgde voor de maaltijd. Alles 

staat klaar. Kom naar het feest.” Maar de genodigden trokken zich daar niets van aan. De ene zei: ‘Sorry, ik moet 

naar mijn akker gaan.’ Een ander zei: ‘Ik kan mijn zaak niet alleen laten.’ En nog anderen grepen de dienaren van de 

koning vast, mishandelden en doodden hen.  

Toen de koning dat hoorde, werd hij heel kwaad en stuurde zijn soldaten om die moordenaars te doden en hun stad 

in brand te steken. Dan zei hij tegen zijn dienaren: “Het bruiloftsmaal is klaar, maar de genodigden waren het niet 

waard. Ga nu dus naar de kruispunten van de wegen, en nodig iedereen die je maar tegenkomt uit om naar het 

bruiloftsfeest te komen.” Die dienaren deden dat en brachten iedereen mee die ze tegenkwamen: slechten en 

goeden. En de bruiloftszaal liep vol met gasten. 

Toen kwam de koning binnen. Hij zag de gasten en merkte op dat er iemand geen bruiloftskleding droeg. Hij ging 

naar hem toe en zei: “Vriend, hoe kon je hier binnen komen zonder bruiloftskleding?” De man wist niet wat hij moest 

zeggen. Dan zei de koning tegen de dienaren: “Bind hem aan handen en voeten en werp hem in de diepste 

duisternis.” Daar zal veel gejammer zijn en tandengeknars. Want: velen zijn geroepen, maar weinigen uitgekozen.’ 

 

  



Missio koos bij dit thema als slogan “Waar is dat feestje?” 

 

Duiding bij het thema: Feest voor iedereen: ook jij telt mee 

We merken dat de wereld en de mensen om ons heen steeds meer in groepjes worden opgedeeld. Vandaar een 

uitnodiging aan jou om hieraan niet mee te doen. Het geeft je misschien een minder goed gevoel, maar wees gerust: 

het loont de moeite! Jezus, in zijn tijd, stelde het ook al vast dat het niet zo makkelijk is om je gewoontes en je eigen 

gedacht los te laten en te kiezen voor een andere kijk op je leven en de wereld. Hij zegt echter aan iedereen: ‘Ook jij 

hoort erbij! Het feest van de Heer is voor iedereen.’  

 

We vragen je: ‘Ga en nodig iedereen uit voor de bruiloft.’ (Mt 22, 9) 

Dit is het thema dat paus Franciscus koos voor de 98ste Wereldmissiezondag op zondag 20 oktober 2024. Het komt uit 

een gelijkenis die Matteüs in zijn evangelie opschreef. (Mt 22, 1-14). Een koning nodigde vrienden en bekenden uit voor 

het trouwfeest van zijn zoon. Maar tot zijn verbazing kwamen zijn gasten niet. Hij hield vol en stuurde zijn dienaars 

nogmaals uit met een tweede, meer persoonlijke uitnodiging: ‘Kijk, het eten is klaar, met de lekkerste gerechten. Alles 

staat gereed. Komt dus naar de bruiloft.’ (Mt 22, 4). Maar de gasten keerden zich om en gingen weg, de een naar zijn 

akker, de ander naar zijn werk.’ (Mt 22, 5) En alsof dit niet volstond: ‘Er werden zelfs dienaars uitgescholden, mishandeld 

en zelfs gedood.’ (Mt 22, 6) Teleurgesteld stuurde de koning zijn dienaars naar de drukste kruispunten van de stad met 

de boodschap: ‘Ga en nodig iedereen uit voor de bruiloft.’ (Mt 22, 9) Het feest waarover we het hier hebben, verwijst 

naar Gods vrijgevigheid voor alle mensen. Het feest is voor iedereen!  

 

We mogen zelf kiezen: God dringt zich niet op, Hij nodigt uit 

Als Kerk willen we er zijn voor alle mensen. ‘We willen niemand uitsluiten. Iedereen wordt uitgenodigd om God te leren 

kennen, om met Hem verbonden te zijn’, schrijft de paus in zijn boodschap. Iedereen is welkom aan de tafel van de 

Heer. Het is de taak van iedereen zorg te dragen voor anderen, in onze parochies, in ziekenhuizen of gevangenissen, 

in scholen, ook in jeugdbewegingen en sportclubs en bij jongeren,… Iedereen mag erbij. Het feest van Jezus is er voor 

elke mens. We willen ons niet opdringen, maar we willen wel iedereen uitnodigen om er bij te horen. God dringt zichzelf 

niet op, Hij stelt zichzelf voor, Hij biedt zich aan.  

In onze wereld, nodigen mensen vaak alleen diegene uit die ze best kennen, soms zelfs met de hoop ook zelf eens 

uitgenodigd te worden. Het is ook niet makkelijk om iedereen uit te nodigen. We weten dan niet wie er komt en hoe 

het feest zal verlopen. En er wordt ons zoveel aangeboden en beloofd. Maar voor Jezus is het duidelijk: sluit niemand 

uit, zorg dat er plaats is voor iedereen bij het feest. Zorg dat de vreugde van je feest voelbaar en zichtbaar is. Dat 

iedereen er meetelt en er zich thuis voelt. Het is dan aan diegene die je uitnodigt om te kiezen of ze komen of niet. 

 
Parabel van het Grote Banket, Geschilderd door De Brunswijkse Monogrammist (actief in het  

midden van de 16e eeuw), Geschilderd circa 1525, Olieverf op paneel  

© Nationaal Museum, Warschau 



Gasten: missie op het kruispunt van wegen in de wereld van vandaag   

De keuze van de koning om zijn dienaren naar de kruispunten van drukke wegen te sturen om iedereen uit te nodigen, 

is niet toevallig. Als christen willen we kiezen, hoe moeilijk dat dat soms ook is, om niemand uit te sluiten en dus te 

zorgen dat overal wordt uitgenodigd. 

Zo willen we iedereen aanspreken, dus ook op de ‘kruispunten’, in de buitenwijken of plekken die we niet goed kennen. 

Dat wordt aan ons gevraagd. De evangelist Lucas beschrijft deze kruispunten als de pleinen en straten van de stad 

waar de armen, de kreupelen, de blinden en de lammen wonen (vgl. Lc 14, 15-24). Het zijn plaatsen waar we elkaar 

ontmoeten en waar paden kruisen met het onbekende, met andere, misschien wel onbekende culturen of van mensen 

met andere gewoontes. We voelen er ons misschien niet zo thuis en toch daagt Jezus ons uit het te doen. Probeer je 

eigen leven even te ‘verstoren’. 

Durf te tonen dat je als christen iets aan te bieden hebt, ook al vind je het lastig. Maar durf in je klas, in de sportclub, 

in de jeugdbeweging niet altijd je eigen vrienden uit te kiezen. Sluit niemand uit, zorg dat er een plaats is voor iedereen 

die het wil. 

 

Mee met Missio: Help ons iedereen uit te nodigen   

Ook voor Missio is het een hele uitdaging, maar we geloven dat we het moeten doen als we vreugdevolle mensen willen 

zijn en deze vreugde met allen willen delen. Paus Franciscus spoort alle gedoopten, alle christenen aan om ‘de Heer in 

de wereld kenbaar te maken’ en Hem niet voor jezelf te houden. Jezus kwam ook op de wereld voor iedereen. Hij wil 

dat wij er ook zijn om iedereen uit te nodigen. Zo wordt ook jij een missionaris.  

Miljoenen mensen in de verste uithoeken van onze planeet, in de buitenwijken van onze steden of zelfs in bepaalde 

uithoeken dicht bij thuis of school of sportclub hebben de uitnodiging nog niet gehoord. Daarom nodigt ook Missio je 

uit om mee te doen: ‘Help ons iedereen uit te nodigen.’ Zo zegt paus Franciscus het vandaag: ‘Zelfs vandaag, in een 

wereld die verscheurd wordt door verdeeldheid en conflicten en waarin het lijkt dat we alles te weten komen, is de 

boodschap van Jezus de stem, zacht en sterk, die mensen oproept elkaar te ontmoeten, elkaar te erkennen als broeders 

en zusters, en zich te verheugen ook al lijken we verschillend of denken we dat we niet bij elkaar passen.’  

Elke christen wordt uitgenodigd om deel te nemen aan deze oproep. Door samen te bidden of iets te geven, hoe klein 

ook, kan je mee zorgen dat de Kerk groeit, ook daar wat het moeizaam gaat of waar er geen parochies, scholen, 

jeugdbewegingen,… zijn om samen iets te bereiken. Net daar is onze steun en hulp nodig. Daar kan jij, met iedereen 

die je uitnodigt om mee te doen, aan een betere wereld bouwen.  

Maak je parochie, vereniging of school missionair, dienstbaar door mee te werken deze mooie en Blijde Boodschap te 

laten klinken. Zo draag je mee zorg voor de toekomst van onze Kerk! 

Missio – ook wel eens de Pauselijke Missiewerken genoemd - roept in meer dan 130 landen de mensen op om het voor 

elkaar op te nemen, in alle hoeken van de wereld, ieder naar wat hij of zij kan. Misschien kijken er wel mensen vreemd 

op, als ze de uitnodiging horen, ozals op de affiche van Missio waar een thee-boer uit Sri Lanka opkijkt als hij het hoort. 

Inderdaad ook hij hoort er  bij. En als hij zich afvraagt “Waar is dat feestje?”, wat zou jij dan antwoorden. “Hier is dat 

feestje!” en iedereen is er welkom. 

 

  



Nodig iedereen uit: Wie mag bij jou aan tafel komen? 

Jezus hield de laatste avond van zijn leven, een avondmaal met zijn vrienden, met zijn 12 apostelen. Met brood en wijn 

deelden ze wat ze fijn vonden en wat ze minder fijn vonden. Hij nodigde zijn vrienden uit dit te blijven doen. Hij vraagt 

dat ook aan ons. We doen het nog steeds als we samen eucharistie vieren. Maar wie is er welkom aan deze tafel? 

Het laatste avondmaal wordt ook wel eens geschilderd. Misschien ken je het Laatste Avondmaal dat Leonardo da Vinci 

schilderde. Je kan het in Tongerlo gaan bekijken. Maar je kan er ook je eigen versie van maken.  

 

 

Maar het is ook al vaak anders geschilderd dan Jezus met zijn 12 apostelen, zoals hier… 

Kijk eens wie hier mee aan tafel gaat met Jezus. Deze Filipijnse kunstenaar Joey Velasco schilderde er kinderen op die 

hij op straat ontmoette. Ze kenden elkaar niet, maar elk van hen heeft een eigen verhaal. De kinderen op dit schilderij 

zijn vreemden voor elkaar. Eén van hen houdt een gestolen tas vast. Een ander eet samen met een kat. Een meisje en 

een jongen zitten op een lege ijzeren ton met hun gezicht naar Jezus toe. En één eet op de grond, misschien etensresten 

die hij net uit de vuilnisbak heeft gehaald. Dit zijn Velasco's afbeeldingen van kinderen die hij in de straten van Manilla 

zag. Elk kind op het schilderij is een afbeelding van een echt kind dat Velasco ontmoette en hielp om zijn of haar leven 

in betere omstandigheden verder te kunnen zetten. Het zijn stuk voor stuk arme kinderen die nu Gods liefde ervaren 

omdat ze werden uitgenodigd en op de uitnodiging ingingen. 

  



Over het schilderij van Joey Velasco 

 

"Het schilderij onthult een verhaal van grotere honger dan een bord rijst zou kunnen stillen. Wat deze kinderen nodig 

hebben is liefde, niet alleen materieel voedsel," zei Velasco ooit. Elk kind op het schilderij heeft een verhaal. Velasco 

schreef verhalen over elk van hen en hoe ze hem inspireerden in zijn werk. 

 

Eén verhaal gaat over een 11-jarige jongen. Hij heet Itok en leefde in een gemeenschap van bendes en criminelen. 

Politici en rijke mensen huurden hen in als handlangers, dus om foute dingen te doen voor hen, en Itok werd door zijn 

moeder vastgeketend omdat hij betrokken was bij een overval door een bende. 

Een ander kind, Emong, woonde bij een dam om niet-eetbare vis te vangen, maar kookte die met azijn en sojasaus om 

zijn lege buikje te vullen. Het huis van zijn familie was gebouwd met sigarettendozen. 

Ondertussen werd Onse verkocht aan een prostituee. Zijn stiefmoeder danste als stripster om eten op tafel te krijgen. 

Tinay was een klein vijfjarig meisje dat op haar duim knabbelde en haar oude en vieze pop droeg. Ze was een weeskind 

nadat haar drugsverslaafde ouders haar achterlieten bij een familie die haar op straat zette. 

Michael stond bekend als "chef van een afvalkeuken". Hij scharrelde en at etensresten van restaurants in Manilla. Hij 

warmde het op of kookte het opnieuw om iets te hebben om zijn broers en zussen te eten te geven. 

Buknoy was een ondervoede straatbedelaar die door de straten van Manilla slenterde. Hij werd geslagen door zijn 

moeder en zijn broer goot kokend water op zijn voorhoofd, waardoor hij gedwongen werd om het huis te verlaten. 

Dodoy leefde onder een brug in een klein varkenshok van ongeveer een meter hoog, net genoeg om horizontaal te 

overleven. 

Joyce werd seksueel misbruikt toen ze 14 was. Ze kreeg een baby toen ze 15 was. De vader van haar kind werd 

gearresteerd voor illegale drugs, dus moest ze haar kind alleen voeden en opvoeden. 

De jongen die restjes op de grond eet, is geïnspireerd op een Soedanees jongetje, gebaseerd op een Pulitzer Prize-

winnende foto uit 1994 die de gevolgen van hongersnood in Soedan laat zien. 

 

Deze kinderen waren Velasco's onderwerpen in zijn schilderij. Velasco zei dat al zijn onderwerpen twee dingen gemeen 

hadden: armoede en de liefde van God. 

"Ze zijn allemaal arm. Ze hebben allemaal een trieste familieachtergrond - daarom zijn ze misbruikt en op straat beland. 

Maar ze zijn allemaal geliefd door Jezus. Jezus was bij hen ondanks hun armoede," zei Velasco in een video-presentatie 

die hij ooit gaf over dit schilderij. 

  



Wie zou jij graag aan je tafel zien?  

 

Probeer eens rondom jou te kijken om mensen uit te nodigen die blij zouden zijn er ook te mogen bij horen. Vul hun 

namen in op de tekening hieronder. 

 

  



Elk jaar opnieuw Oktobermaand – Missiemaand 

In oktober lanceert Missio wereldwijd de missiecampagne. Een campagne die een heel jaar mag duren, want niet 

enkel in oktober moeten we opkomen voor elkaar. Elke dag moeten we dat proberen te doen.  
Missio-België kiest ook elk jaar een land om wat beter te leren kennen. Misschien weet je het nog dat het vorig jaar 
Kameroen was. Dit jaar is het Sri Lanka, een eiland in de Indische oceaan. 

 

Sri Lanka, groene parel van de Indische oceaan 

Sri Lanka, is een eiland in de Indische Oceaan, vlakbij India. Het is iets meer dan 2 x zo groot als België en telt ook 

dubbel zo veel inwoners als België, dus bijna 22 miljoen inwoners.  

Er zijn 2 grote bevolkingsgroepen: de Singalese gemeenschap, ongeveer 75% van de bevolking en de Tamils, 18 % 
van de bevolking. Deze laatste wonen vooral in noorden en oosten van het eiland. Sri Lanka heeft daarom 2 officiële 

talen: het Singhalees en het Tamil, maar ook het Engels wordt nu als officiële taal erkend. Wist je dat het Singhalees 
ook enkele Nederlandse woorden heeft, want Sri Lanka leefde in de 17de eeuw onder de Nederlandse invloed.  

Sedert 1970 heerste er gedurende meer dan 30 jaar een burgeroorlog tussen de Tamil-minderheid en de Singalese 

meerderheid. Momenteel is er gelukkig meer vrede en herstelt het land van deze oorlog. Toch zijn er soms nog 
spanningen tussen bevolkingsgroe-pen en godsdiensten.  
Op Pasen 2019 waren er nog 6 aanslagen met meer dan 250 doden. Drie kerken en drie hotels werden aangevallen. 

Sri Jayewardenapura Kotte of Kotte is sinds 1982 de administratieve hoofdstad van Sri Lanka. De stad ligt in het 

district Colombo, aan de oostkant van de stad Colombo, en telt ongeveer 120.000 inwoners. De bekendste en 
grootste stad is Colombo en wordt ook wel de commerciële hoofdstad genoemd. Colombo telt bijna 700.000 inwoners 
en is een belangrijke havenstad. 

Wist je dat de gemiddelde leeftijd in België 41,5 jaar is, en in Sri Lanka is maar dit 33,1 jaar. De mensen worden er 

dus minder oud dan in België. Kinderen gaan er gemiddelde maar tot 14 jaar naar school. In België is dat tot 20 jaar. 
Bij jonge mensen is de werkloosheid groot. Er is voor hen dus niet genoeg werk.  

In Sri Lanka is het boeddhisme de grootste godsdienst, ongeveer 7 op 10 van de mensen is er boeddhist. 15 procent 
is hindoe (vooral Tamils), 6 procent is christen en 7 procent is moslim.  

Sri Lanka is bekend om zijn uitgestrekte vlaktes en bijzondere bergtoppen. Er zijn veel theeplantages, misschien 
kennen jullie wel de Ceylon thee. Tot in 1972 heette Sri Lanka dan ook Ceylon. Sri Lanka staat dus bekend voor de 

thee, maar ook koffie, kaneel en kokosnoten zijn er belangrijk. Sri Lanka is een eiland met meer dan 1.300 km 
kustlijnen. Er zijn ook bergen vooral in het zuiden, maar ook in het centrum van het eiland. De hoogste berg heet de 

Pidurutalagala en is 2524 meter hoog berg. Samen met schitterende tempels en tropische bossen zorgt dat toeristen 
er zeer welkom zijn.  

40% van de oppervlakte van Sri Lanka is landbouwgrond, waarvan het grootste deel gebruikt wordt voor plantages, 
hoofdzakelijk thee, maar ook kokosnoten, kaneel en koffie. Bijna één derde wordt gebruikt voor rijstteelt. 

  



Elk jaar opnieuw enkele bijzondere projecten 

Opvanghuis voor meisjes in Sri Lanka 

 

Momenteel biedt het opvanghuis, gebouwd in 2009, van de Zusters van Don Bosco onderdak aan 25 meisjes. 

Sommigen gaan naar de middelbare school, anderen volgen een technische opleiding. Voor volgend schooljaar, dat in 

januari start, hopen ze meer meisjes te kunnen opvangen. 

Vooral weesmeisjes, maar ook kinderen uit gebroken gezinnen worden opgevangen. Veel van hen voelen de gevolgen 

van oorlog en tegenslagen wat hen onrustig en moedeloos maakten. Ze wisten vaak niet hoe ze de dag moesten 

doorbrengen. 

Het leven in Sri Lanka wordt ook steeds moeilijker. De zorg voor eten, voor het schoolgeld en alles wat nodig is om 

hen een waardig onderdak te geven wordt zwaar om dragen. Daarom vragen de zusters onze hulp. 

  

Zusters van Don Bosco 

De Zusters van Don Bosco, ook wel Dochters van Maria - Hulp der Christenen genoemd, werden gesticht door Don 

Bosco samen met Mary Dominica Mazzarello als medeoprichtster, in Italië. De volgelingen van Don Bosco worden ook 

wel Salesianen genoemd. In meer dan 90 landen in alle werelddelen zetten ze zich in voor kinderen, jongeren en 

vrouwen. Ze zorgen voor scholen en alles wat nodig is om op te groeien tot zelfstandige vrouwen en mannen. Ze zijn 

actief betrokken bij het leven van mensen en hun motto is steeds: "Waar de jongeren, kinderen en vrouwen zijn, daar 

zijn wij!". Ze doen dit door hun inzet met een levensstijl waarin God centraal staat: sober en eenvoudig, gastvrij en 

vrolijk, met als doel zoveel mogelijk goed te doen. Daarnaast willen ze dat de kinderen zich goed voelen en respect 

hebben voor anderen en voor hun omgeving. Vrede, geweldloosheid, samenhorigheid, vrijwilligheid, 

belangenbehartiging, opvoeding en burgerzin zijn de kernelementen van de Salesiaanse traditie.  

 

Algemene doelstelling 

Het opvanghuis ligt in Nochchiyagama in het district Anuradhapura. De mensen in die stad zijn vooral boeren, vissers 

en kleine ondernemers die traditionele methoden gebruiken. Tot voor kort konden de meesten er niet lezen en 

schrijven. Nu zorgen de zusters dat iedereen leert lezen en schrijven om hen een betere toekomst te geven. Om de 

families te helpen, vangen ze jonge meisjes op en helpen hen bij hun inschrijving in de scholen en ook bij hun 

huiswerk.  

Op dit moment wonen er 25 meisjes bij hen. De meeste komen uit arme gezinnen. Sommigen zijn wezen of komen 

uit gebroken gezinnen. De meeste meisjes komen uit gezinnen die in gebieden wonen met weinig werk. Hun ouders 

moeten dus vaak ver van huis gaan werken. Omdat de ouders hun kinderen niet alleen willen laten, brengen ze hen 

naar de zusters. Ook worden de ouders vaak slecht betaald zodat ze niet alles voor hun kinderen kunnen betalen. De 

zusters zorgen dus niet alleen dat ze naar school kunnen gaan, maar zorgen ook dat de meisjes opgroeien tot 

zelfstandige vrouwen die later hun eigen leven in betere omstandigheden kunnen leiden. 

 

Schoolgaande kinderen 

Een aantal meisjes volgt technische opleidingen die worden aangeboden aan het Don Bosco Technisch Centrum in de 

buurt. Ze krijgen dan een erkend diploma en kunnen zo makkelijker werk vinden.  

De zusters willen dat elk meisje later kan werken in een job die ze graag doet en goed kan. Daarom is de school zo 

belangrijk. Naast deze hulp voor school zorgen de zusters ook voor allerhande ontspanning zoals sport en spel, maar 

ook zingen, dansen,… De ouderen moeten ook helpen in het huishouden zoals het opruimen en poetsen van hun 

kamers, en mee helpen in de tuin. 

En als ze ziek zijn, zorgen de zusters dat ze naar de dokter kunnen en dat ze goed verzorgd worden zodat ze snel 

weer genezen zijn. 

Zuster Lilly Rose zorgt samen met 3 medezusters voor deze meisjes. Maar alles wordt veel duurder en het wordt dus 

moeilijker voor hen om goed voor de meisjes te zorgen. Ze vragen hiervoor onze hulp om gezond eten te kunnen 

kopen, het huis goed te kunnen onderhouden en te zorgen dat alles er is om naar school te kunnen gaan en te 

kunnen spelen. Deze praktische zorgen willen ze de meisjes besparen.  



Stilstaan bij de parabel 

Matteüs 22, 1-14: De onwillige genodigden 

Bewerking: C. Leterme 

De woorden in het rood worden verder uitgelegd op de volgende pagina’s 

 

Jezus zei tegen de hogepriesters en de oudsten van het volk:  

‘Het rijk van God kun je vergelijken met een koning.  

Die gaf een groot feest bij het huwelijk van zijn zoon.  

Maar toen hij zijn dienaren uitstuurde  

om de gasten te herinneren aan het feest, wilden die niet komen.  

Later stuurde hij andere dienaren.  

Die moesten aan de genodigden zeggen:  

“De koning zorgde voor de maaltijd.  

Alles staat klaar. Kom naar het feest.”  

Maar de genodigden trokken zich daar niets van aan.  

De ene zei: ‘Sorry, ik moet naar mijn akker gaan.’  

Een ander zei: ‘Ik kan mijn zaak niet alleen laten.’  

En nog anderen grepen de dienaren van de koning vast,  

mishandelden en doodden hen.  

Toen de koning dat hoorde, werd hij heel kwaad  

en stuurde zijn soldaten om die moordenaars te doden  

en hun stad in brand te steken.  

Dan zei hij tegen zijn dienaren: “Het bruiloftsmaal is klaar,  

maar de genodigden waren het niet waard.  

Ga nu dus naar de kruispunten van de wegen,  

en nodig iedereen die je maar tegenkomt uit  

om naar het bruiloftsfeest te komen.”  

Die dienaren deden dat  

en brachten iedereen mee die ze tegenkwamen: slechten en goeden.  

En de bruiloftszaal liep vol met gasten.  

Toen kwam de koning binnen. Hij zag de gasten en merkte op  

dat er iemand geen bruiloftskleding droeg.  

Hij ging naar hem toe en zei:  

“Vriend, hoe kon je hier binnen komen zonder bruiloftskleding?”  

De man wist niet wat hij moest zeggen.  

Dan zei de koning tegen de dienaren:  

“Bind hem aan handen en voeten  

en werp hem in de diepste duisternis.”  

Daar zal veel gejammer zijn en tandengeknars.  

Want: velen zijn geroepen, maar weinigen uitgekozen.’  

  



Stilstaan bij ...  

Hogepriesters  

Een hogepriester stond aan het hoofd van de priesters en de levieten, de tempeldienaren. Hij was ook de voorzitter 

van het Sanhedrin, de Grote Raad, het hoogste Joods gerechtshof dat besliste over wereldlijke en geestelijke zaken.  

Kajafas was van 18-36 na Christus hogepriester in Jeruzalem. Hij was de schoonzoon van Annas, die hogepriester was 

van 5-15 na Christus. Dat Annas een hogepriester was met veel invloed en gezag, ook na zijn ambtstermijn, is 

wellicht de reden waarom in het evangelie sprake is van hogepriesters.  

Oudsten van het volk  

De oudsten waren de hoofden van de belangrijkste families bij de joden. Ze hadden een leidinggevende positie in 

Israël en zetelden in het Sanhedrin, het joodse gerechtshof.  

Rijk der hemelen / rijk van God  

Dit rijk heeft te maken met een levensstijl waarbij men ruimte geeft aan het woord van God. Dit rijk heeft niets te 

maken met het materiële noch met succes, of met werelds machtsvertoon. Op dit punt botste Jezus op onbegrip en 

verzet bij zijn leerlingen en bij de mensen. Want die dachten dat bij de komst van het rijk van God de Romeinse 

bezetter verdreven zou worden. Volgens het toenmalig joodse gebruik spreekt Matteüs uit eerbied voor God over het 

‘rijk der hemelen’ wanneer hij het ‘rijk van God’ bedoelt.  

Gelijkenis / vergelijken  

Een gelijkenis is een kort verhaal waarbij men een waarde, een begrip, plaatst naast een concreet gegeven dat erop 

gelijkt en het helpt te begrijpen. Het woord ‘gelijkenis’ wordt in Vlaanderen vaak vervangen door ‘parabel’.  

Bruiloft / feest bij het huwelijk  

Toen Jezus leefde, was een bruiloft een vrolijk gebeuren, waar het hele dorp gedurende acht dagen deel aan had.  

In de Bijbel is een bruiloft een beeld voor de relatie / de verbondenheid tussen God en zijn volk. Het feest is dan een 

beeld voor het rijk van God.  

Dienaar  

Dienaren waren meestal slaven. De Bijbel kent twee soorten dienaren:  

- vreemdelingen die gekocht werden of tijdens een oorlog buitgemaakt waren.  

- joodse mensen, die verkocht werden of zichzelf verkochten, om hun schulden te kunnen betalen. Die waren 

werkzaam in bouwprojecten of deden dienst in huizen van rijke mensen.  

Uitnodigen / herinneren  

In het nabije Oosten nodigde men bij een groot feest de gasten tweemaal uit: eerst met een vooraankondiging en 

dan nog eens bij de aanvang van het feest.  

In brand steken  

Wellicht een verwijzing naar de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70, een gebeurtenis die plaatsvond voordat 

Matteüs zijn evangelie schreef.  

Bruiloftskleed  

In het Oosten gaf men feestkledij bij het begin van een feest, zodat de gasten zich niet onwennig zouden voelen in 

hun gewone kleren. In deze parabel wordt dit kleed het beeld voor de ingesteldheid in het rijk van God (naastenliefde 

- Matteüs 25, 40) Wie dit 'kleed' niet draagt of wil dragen, wil zich dus niet inlaten met het rijk van God.  

Misschien verwijst die feestkleding wel naar wat Paulus schreef: 'Trek de nieuwe mens aan, naar het beeld van God 

geschapen in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Kleed u vooral in de liefde. Dan is er onder u geen sprake 

meer van Grieken of Joden, van besneden of onbesneden mannen, van barbaren of slaven of vrije mensen' (vgl. 

Efesiërs 4, 24: Kolossenzen 3, 10-11.14).  

Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren  

Hiermee maakt Jezus duidelijk dat zijn boodschap er voor alle mensen, niet alleen voor de joden.  

Men kan deze zin ook zo vertalen: ‘Velen zijn de geroepenen, weinig de uitverkorenen.’ (Geroepenen = de heidenen 

(Grieken, Romeinen...); De uitverkorenen = het joodse volk.)  



Bij de tekst  

 

Als je dit verhaal vertelt ...  

neem dan de verontschuldigingen van de genodigden ernstig: ze verwijzen naar enkele belangrijke elementen uit het 

dagelijks leven. Misschien kunnen je ouders eens vertellen waarom ze werken.  

Op het eerste zicht is het eigen huwelijk of eigen leven belangrijker dan een feest, maar precies dàt doet nadenken 

over de parabel. Het gaat over het rijk van God, en dat is zo belangrijk, dat de aanschaf van een nieuw span ossen, 

het eigen huwelijk ... daar ondergeschikt aan zijn.  

Spreek daarom niet te vlug over de uitvluchten van de genodigden.  

 

Een parabel ...  

... informeert over God en zijn rijk 

- De gastheer is het beeld van God die alle mensen tot een 'feestelijk' leven uitnodigt, waar voor ieder genoeg is. 

- In het rijk van God is iedereen welkom  

- Het rijk van God is een rijk waarin vreugde primeert  

... roept op tot een aangepaste levenshouding  

- Trek 'feestkleding' aan. Zorg voor een juiste levenshouding  
- Maak van je leven en dat van anderen een feest. 

- Richt je bij de uitnodiging voor het feest tot iedereen.  

 

Context waarin Matteüs deze parabel schreef  

Matteüs schrijft dat Jezus deze parabel en ook andere parabels in zijn evangelie, vertelde in de tempel te Jeruzalem. 

Hij debatteerde er met de hogepriesters en de oudsten en verweet hun ongeloof.  

In deze parabel 

- verwijst Jezus met de eerste groep dienaren naar de profeten uit het Oude Testament. Die werden afgewezen.  
- bedoelde Jezus met de tweede groep dienaren zijn eigen volgelingen. Toen Matteüs zijn evangelie schreef waren er 

al verschillende de marteldood gestorven. 

- herinnert de stad die in brand gestoken wordt aan de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen in 70 van onze 

tijdrekening.  

Met deze parabel verantwoordt Jezus zijn houding tegenover tollenaars en zondaars: jullie (hogepriesters, oudsten 

van het volk) lijken op de gasten die niet willen ingaan op de uitnodiging. Daarom nodigt God tollenaars en zondaars 
uit.  

Dat de reacties van de genodigden bij de tweede uitnodiging en die van de koning buiten verhouding zijn, verwijst 

naar de allegorische betekenis van deze parabel.  

 

Parabel in een parabel  

Met de kleine toegevoegde parabel maakt Matteüs duidelijk dat wie op de uitnodiging van God ingaat, een passend 

kleed moet dragen. Een beeld voor: van harte meedoen met wat God wil. Want ook christenen kunnen inconsequent 

zijn. Het is niet genoeg uitgenodigd te zijn, men moet ook een leven leiden dat ligt in de lijn van het rijk van God.  

 

 

  



Activiteit voor kinderen  

Wat is feest vieren ? 

De kinderen noemen een aantal feesten: doopfeest, eerste communie, verjaardag, plechtige communie, Nieuwjaar, 

huwelijksfeest, carnaval, Kerstmis, jubileum, Pasen, Vaderdag, Moederdag, pensioen...  

Bespreek samen met de ouders wat er nodig is om van een feest een echt feest te maken. Volgende vragen kunnen 

hierbij helpen 

 

- Waarom vieren we feest?  

om samen te zijn; om plezier te maken; om te lachten, te spelen, te drinken ...; om iets te vieren; om te danken  

 

- Wat is er prettig aan feestvieren?  

veel mensen; versiering; cadeautjes; meer mag dan anders; laat naar bed; alles doen als grote mensen; helpen: tafel 

dekken, afwassen; plezier, lachen; wijn drinken; lekker eten ...  

 

- Zijn er kinderen/mensen die niet zo graag feestvieren? Waarom?  

     Er zijn situaties die kinderen niet prettig vinden B.v.: mama of papa hebben geen tijd; lang aan tafel zitten; 

     iedereen zoenen; moeten helpen; veel lawaai; vervelen ...  

     Er zijn dingen die kinderen liever doen. B.v.: Pakjes uitdelen, openen .. 

     Wat vind jij ervan? (leuk? flauw? Waarom heb je iets niet graag?)  

 

- Zijn pakjes belangrijk?  

     - Wat is nog belangrijker dan die pakjes?  

 

         NIET WAT OP TAFEL KOMT IS BELANGRIJK  

         MAAR WIE OP DE STOELEN KOMT. 

     - Wie verstaat dat? 

     - Wat wil dat zeggen? 

 

 

Gebed voor de missiemaand 

 

Heer, onze God, 

in ons drukke leven 

vol met activiteiten en ditjes en datjes 

kom Jij naar ons toe. 

Jij deelt ons plezier, ons verdriet 

en onze hoop. 

Jij nodigt ons uit en brengt ons samen. 

Jouw tafel is voor ons gedekt. 

 

Voor iedereen! 

Open onze ogen  

zodat we jouw sporen  

in deze wereld mogen ontdekken. 

 

Maak ons tot liefde- en vredebrengers 

die niet altijd op de eerste rij staan 

maar als pelgrims van hoop 

het goed menen met elkaar. 

Breek de muren tussen mensen af 
zodat we elkaar echt kunnen ontmoeten, 

van noord tot zuid, van oost tot west. 

 
Open onze ogen voor de zorgen van anderen. 

 
Leer ons met elkaar te delen, 

zoals Jezus Christus het ons voordeed, 

Hij die nog steeds bij Jou en bij ons is 
en zich laat zien, laat voelen  

door de heilige Geest, 
hier en nu, overal en altijd. 
 

Amen 

Théogène Havugimana 

Directeur Missio-België 


