
Pindanootjes worden ook geteeld in Zuid-Soedan 
vandaar deze suggestie voor een 

cake met accentje uit Zuid-Soedan 
 

Maak het beslag van een klassieke cake, dus: 

250 g zelfrijzende bloem (of gewone bloem en een beetje bakpoeder) 
200 g suiker  
200 g margarine  
4 eieren 

Klop eieren en suiker tot een luchtige 
massa en voeg nadien de margarine in 
kleine blokjes al roerend toe. 

Roer tot een egale massa en meng er 
dan de gezeefde bloem onder tot een 
mooi deeg. 

Smelt ondertussen 200 g chocolade  
(naar smaak melk, puur of praliné) 

Hak 100 g geroosterde pinda’s fijn 
(als je enkel gezouten pinda’s hebt, spoel 
ze dan eerst goed af en laat ze drogen) 
of voeg 50 g pindakaas toe aan het 
beslag. 

Meng de fijngehakte pinda’s onder de chocolade. Roer dit mengsel 
onder het cakebeslag. 

Beboter een cakevorm (of leg er bakpapier in), bestrooi eventueel 
met wat bloem of fijne havermout, zo komt het deeg na het bakken 
makkelijker uit de vorm. 

Doe het deeg in de bakvorm. 
Bak in de oven op 180 graden gedurende 35 à 40 minuten. 
Prik even met een vork in de cake om te zien of deze goed  
doorbakken is. 

Doe de cake uit de vorm en laat afkoelen op een rooster. 

 

Smakelijk 

Missio draagt zorg voor onze Kerk dankzij u 

De Kerk is op vele terreinen actief, hier en elders. Missio helpt de Wereldkerk om 
geloofsgemeenschappen die zonder onze hulp haar taken niet naar behoren kun-
nen waarmaken, te steunen. Daarnaast verbindt Missio mensen met elkaar door 
het oproepen tot gebed en wereldwijd te werken aan een missionaire en synodale 
Kerk. In meer dan 130 landen zijn we hier actief mee bezig. 

Wat doet Missio voor de Kerk? 

Het laten klinken van de Blijde Boodschap en het 
ondersteunen van gemeenschapsopbouw zijn 
kernopdrachten van Missio / Pauselijke Missiewer-
ken. Concreet wordt dit in het (financieel) onder-
steunen van opleidingen van seminaristen, zus-
ters, catechisten, pastorale werkers en werksters,
… alsook het (mee)bouwen en onderhouden van 
kerken, kapellen en gemeenschapslokalen om 
mensen samen te brengen rond het geloof.  

Daarnaast geeft Missio ook kansen aan kinderen 
en jongeren door te zorgen voor huisvesting voor 
hen die anders op straat moeten overleven, door 
onderwijs en gezondheidszorg aan te bieden, in de 
eerste plaats aan de meest kwetsbaren, om zo 
hun toekomst meer kans op slagen te  
geven, door hen de Blijde Boodschap te laten ont-
dekken en zo samen te bouwen aan onze Kerk en 
aan een betere wereld. 

 

Bezoek ook onze website 
 
 

www.       .be 

 

voor alle informatie over Missio en de missionaire campagne. 

U kan u er ook inschrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief. 

Missio vzw, Tervuursestraat 56, 3000 Leuven 
info@missio.be, 0477 74 07 65  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een recept met een accentje uit Zuid-Soedan vindt u op de binnenzijde 

van deze flyer (een gewone cake kan natuurlijk ook), en nodig vrienden 

en bekenden uit om te komen proeven. 

Het is een uitgelezen moment om dan met de hulp van onze campagne-

folder, kennis te maken met Missio en met de Kerk in Zuid-Soedan, het 

land dat Missio België in de kijker plaatst voor de campagne 2025-2026. 

Vraag een vrije bijdrage voor de cake en zorg dat ook de Payconiq van 

Missio beschikbaar (op achterzijde van deze flyer) is voor het geval de 

aanwezigen liever elektronisch een bijdrage geven. Op de achterzijde van 

onze campagnefolder staat ook een QR-code om met een betaalkaart een 

gift over te maken aan Missio. 

Nog vragen?  

Neem contact op met Tom Heylen, coordinator@missio.be of  

bel 0471 51 65 66. We helpen u graag verder 

www.missio.be 

Steun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank u wel  
om mee te bouwen  

aan een vredevolle wereld. 
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